
Liefste ouders en leden van den 28,

Onze scouts en haar leden zijn in gevaar! We kregen net het
dramatische nieuws dat Bowser is ontsnapt uit de
nintendo-gevangenis en vervolgens een trouwe vriendin van
den 28, Prinses Peach, heeft gekidnapt!

We hebben meteen contact gelegd met Mario, Luigi en zijn
vrienden. Zij zijn op dit moment onderweg en komen ons
helpen om Bowser terug te vangen en teergeliefde Prinses
Peach terug veilig te stellen.

We voeren deze missie uit op het weekend van vrijdag 31 maart tot zondag 2 april.
Jullie worden allen verwacht om 18u30 op de scouts in jullie beste Mario verkleedkleren!
Van hieruit vertrekken we met de bussen naar onze weekendplaats. We overnachten in de
lokalen van “Scouts  hulst” te Tessenderlo.
Zondag komen we terug aan om 15u!

De inschrijvingen zullen dit jaar via de webshop gebeuren. Via onze
site kan je meerdere leden tegelijk inschrijven en extra belangrijke
informatie vermelden zoals allergieën.
Gebruik DEZE LINK om je zoon en/of dochter in te schrijven voor
het weekend.
Sinds dit jaar is de prijs van het groepsweekend verhoogd naar 40
euro per lid. De reden hiervoor is dat de prijzen voor de bussen en
de locaties sterk zijn gestegen sinds het laatste jaar. Het is niet
makkelijk een locatie te vinden die geschikt is voor onze grote
groep en daarom kiezen wij voor een duurdere busreis in plaats
van ouders van 150 leden, zelf de langere afstand te laten rijden.
We rekenen op jullie begrip hiervoor!

Wat breng je mee?

IEDEREEN
● Een warme slaapzak
● Eventueel een kussen
● Een pyjama
● Knuffel
● Speelkledij: lange broek, short, T-shirt
● Een warme trui
● Genoeg ondergoed
● Sokken
● uniform dat in orde is!
● Stevige speelschoenen, eventueel laarzen
● Een zaklamp
● Een regenjas
● Een handdoek + washandje
● Toiletzak

https://shop.stamhoofd.be/groepsweekend-scouts-28-zaoeja/


● Zakdoekjes
● SIS-kaart/kids ID + medicatie (deze worden afgegeven bij vertrek)

● KAPOENEN EN WELPEN (jullie slapen in bedden)
o Hoeslaken

● GIVERS (jullie slapen in tentjes)
o Eigen Tentje dat volledig in orde is, spreek onderling af met elkaar wie in

welke tent ligt (zoals op takweekend)

Wanneer alle leden en leiding veilig op de bussen richting
Tessenderlo zitten, opent het oudercomité een gezellige bar voor
de ouders. Blijf na het afzetten van de leden dus gerust iets drinken
en maak kennis met ons geweldig oudercomité en leer de ouders
van de beste vrienden en vriendinnen van je kinderen kennen!

EXTRA:
Als je op vrijdag aankomt op de scouts, kan je je kind eerst registreren in de grote zaal. Hier
zal per tak een tafel klaarstaan.
Bij die tafel zal gevraagd worden voor de identiteitskaart/kids id van uw zoon/dochter. Ook
krijg je hier een lintje voor de bagage te kenmerken, die zal je later achter het gebouw
kunnen achterlaten op een gekenmerkte plaats!



Wij hebben er alvast erg veel zin in!

Met vele, enthousiaste groeten

De leiding van den 28,


