Beste givers en ouders,

Het jaar is nog maar net begonnen en we vliegen er direct in met een prachtig, maar ook
uniek weekend. Om het winteruur te compenseren houden we een grote sleepover!! Kom
daarom verkleed in jouw pyjama en vergeet zeker jullie favoriete knuffel niet. Jawadde, dat
belooft weer een absolute knaller te worden.

Vrijdag 27 oktober verwachten we jullie om 19u30 in
verkleedkledij, fluovest en met petzel aan het Station van Tielen
zodat we van daaruit naar de weekendplaats kunnen wandelen.
Zondag 29 oktober moeten de givers rond 16u terug opgehaald en
naar scouts gebracht worden om gezamenlijk het weekend af te
sluiten.

De kostprijs van dit weekend bedraagt 30 euro. Je kan je tot en met E
zondag 22 oktober inschrijven via https://shop.stamhoofd.be/en/takweekend/ |

Op vriesweekend is het de bedoeling dat de leden zelf een eigen tent voorzien.
Aangezien jullie je eigen tent meenemen, kiezen jullie ook met wie je daar in

slaapt. Bespreek dit zeker eens op voorhand, zodat iedereen een groepje en

een tent heeft. Idem voor het vervoer.

De tenten zullen verdeeld worden in de auto’s van de foeriers en de leiding. Deze moeten
zondag 22/10 en donderdag 26/10 worden meegebracht naar de scouts.

Wat neem je zoal mee?

- Slaapgerief: matje en warme slaapzak
- Wasgerief

- Gamel + bestek + beker

- Speelkleren

- Voldoende ondergoed en warme sokken
- Uniform

- Regenkledij

- Zaklamp

- Knuffel

- Tent

- fluohesje

- petzl

Tot dan!
Jullie liefste, stoerste, slapende leiding

Kunec, Pavo en Kongoni
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