DAG LIEFSTE KAPOENTIJES

Het is bijna zover voor ons allereerste en ongetwijfeld geweldigste kapoenenweekend aller tijden!
Tijdens dit weekend duiken we de zee in. Zo kunnen we samen ontdekken wat er allemaal onder water
leeft!

Dus verkleed je als vis, zeemeermin/man, octopus, duiker,
zeewier,... want dit wordt een weekend vol plezier, avontuur en
herinneringen die we niet meer zullen vergeten!

Alle kapoentjes worden vrijdag 25 oktober om 19u op de
scouts verwacht, waar we verkleed in het thema zullen
vertrekken. Daar kunnen ouders eventueel afspreken om te
carpoolen naar de weekendplaats. Er wordt dan ook een
routebeschrijving gegeven. Op zondag 27 oktober komt het
weekend jammer genoeg al tot een eind. De kapoenen worden
terug verwacht om 16u op de scouts om afscheid te nemen en hun kids-ID terug te ontvangen.

Wat mogen jullie zeker niet vergeten om er een fantastisch weekend van te maken?

Een matje/veldbedje

Een lekker warme slaapzak

Een pyjama

Je favoriete knuffel

Speelkledij

Een lekker warme trui

Genoeg ondergoed

Sokken

Scouts T-shirt en das

Stevige speelschoenen (bottinen), eventueel laarzen
Een zaklamp

Een regenjas

Handdoek en washandje

Tandenborstel en tandpasta

Zakdoekjes

kids ID + medicatie (deze worden afgegeven bij vertrek)
Keukenhanddoek

Belangrijk: Denk eraan dat we op scoutsweekend zijn en je kleren vuil kunnen worden, neem dus zeker
speelkleren mee.

Het weekend bedraagt 30 euro. Betalen kan u via deze link:
https://winkel.28zaoeja.be/en/takweekend-oktober-2024/
Uw kind inschrijven kan tot 22/10 om 23u59.w

P.S.: Om het afscheid viotter te laten verlopen is het de bedoeling dat de kapoenen vrijdagavond
enkel worden afgezet op de weekendplaats. Wij helpen ze verder met het installeren en opdekken
van hun bedje.

Wij kijken er alvast naar uit, hopelijk jullie ook! Tot dan!
Jullie enthousiaste leiding,
Asjra, Zazou, Petro, Apodemus, Kora
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